
 

Wat eist God in de 

Heiliging? 
 

Efeze 2:10 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die 

God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.' 

Rechtvaardiging geeft recht op het eeuwige leven en is een eenmalige daad van God. Met de 

rechtvaardiging hebben we niet ons eindpunt bereikt. Nee, dan begint het pas. Na de 

rechtvaardiging komt de heiliging. Dit is belangrijk om voor ogen te houden. Zonder 

Rechtvaardiging geen heiliging. Heiliging vloeit namelijk voort uit de rechtvaardiging. 

Heiliging bereidt toe voor het eeuwige leven en duurt ons hele leven, tot ons sterven. Onze 

heiliging is door de Heilige Geest van God. Niet door kracht en niet door geweld, maar door 

Mijn Geest. Het verschil tussen rechtvaardiging en heiliging op een rij. 

Rechtvaardiging is 

- het vrij spreken van schuld en straf  

- door God  

- uit genade 

- om Jezus wil 

- door het geloof 

Heiliging is 

- strijden tegen de zonde, 

- toewijden aan God 

- afzonderen van de wereld 

- staan in de wereld 

 

Je best doen om netjes te leven helpt niet om in de hemel te komen. Het geloof is niet uit de 

werken. Werken om het eeuwige leven te ontvangen is geen ‘heilig leven’ maar een religieus 

leven. Het voorbeeld van de rijke jongen in Marcus 10 is hier een voorbeeld van. Het is een 

leven wat niet voortkomt uit de rechtvaardiging, maar een zondig verwachten de hemel wel 

te kunnen verdienen door netjes te leven. 

Zonder wedergeboorte geen heiliging. We moeten dus ook niet op het punt van onze 

bekering blijven hangen als zijnde klaar. Wedergeboorte is het begin, daarna begint de weg 

pas echt. Die weg is de ‘heiligmaking’. Zonder wedergeboorte is die weg er niet. Romeinen 8: 

13-14 ‘Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het 



 

lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 

kinderen van God.’   

De Vader is de eiser van een heilig leven. Zo schiep Hij de mens. Hij kan niet leven met 

zondige mensen. De Heere wijst ons erop dat Hij een heilig leven vraagt. 1 Petrus 1:16 ‘Want 

er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 

De Zoon is de verwerver van de heiligheid voor hen die in Hem geloven. Hij is onze 

verlosser en bevrijder uit de slavernij van de zonden. Romeinen 4:25 ‘Die om onze 

overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging.‘  

De Heilige Geest is de bewerker van de heiliging van het leven. Hij is de ´Heelmaker´.          

1 Korinthe 6: 11 ‘Maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, 

in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’ 

 

Heiliging behoort tot de gevolgen van de ‘rechtvaardiging’. Hem dienen en liefhebben, door 

het ware geloof. Dat is (als het goed is) het verlangen van elke gelovige.  

Filippenzen 3 

‘8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade  vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van 

Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als 

vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn 

rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de 

rechtvaardigheid  uit God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van 

Zijn opstanding  en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 

om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al 

volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus 

Jezus gegrepen. 13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: 

vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is  jaag ik naar het doel: de prijs van de 

roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’ 
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