
 

‘Leven als leerling’ 
‘Leven als leerling op de school van het geloof’ 

Om te beginnen is het belangrijk om het woord ‘leerling’ helder te hebben. 

- Zijn alle leerlingen van de Heere Jezus discipelen? 

- Waren alleen de discipelen leerling? 

- Zijn alle mensen die vandaag in de Heere Jezus geloven als hun zaligmaker, zijn die 

ook discipelen? 

Hier zit een frictie, waar dingen in elkaar overlopen. Het is goed om te zeggen dat een 

discipel een leerling is. Maar toch is er verschil met nu. Het leven als leerling nu is toch 

anders dan de discipelen, die leerde als de discipelen van Jezus. Er is scheiding op het punt 

dat Jezus er twaalf aanstelde ‘die Hij ook apostelen noemde’. Die scheiding moet aangehouden 

worden. We staan niet gelijk met de discipelen die Hij ook apostelen noemde. Jezus had voor 

hun een heel speciale taak. Discipel zijn zoals de twaalf is iets anders dan een gelovige zijn. 

Iemand die vandaag een gelovige is, die de Heere Jezus wil volgen is toch een ander iemand 

dan de discipelen.  

Eén van de belangrijkste punten om als leerling van de Heere te leven is de verandering 

waarbij de mens van dood levend wordt. Er vindt van binnenuit een totale verandering 

plaats. Je gaat leren om alles in het leven te verwachten van de Heere. Zonder die 

verandering krijg je nooit die omgang als leerling met de Heere God. Het is niet de aard van 

de mens om de Heere God te gaan zoeken. Het verstand speelt een belangrijke rol. Richt 

zowel je verstand als hele hart op de dingen van de Heere. Mensen die nooit in de Bijbel 

lezen weten ook niks van God. 

Die verandering wordt door de Heilige Geest gewerkt, die door de Heere Jezus zelf 

gezonden wordt. Johannes 16: ‘7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, 

want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen;  maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u 

toe zenden.8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en 

van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik 

heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van 

deze wereld veroordeeld is.’ 

Verschil zondaar zijn en zondaar worden.  

- Zondaar zijn -> allemaal 

- Zondaar worden -> beseffen dat je zondig bent 

De Heilige Geest overtuigd van zonden en daarbij ook van de weg tot behoudt, Hij wijst op 

Jezus (de gerechtigheid die is in Christus Jezus). Gerechtigheid: God spreekt de zondaar om 

Christus wil vrij van schuld. Als leerling ga je het doorvertellen aan anderen wat je gehoord 

en gelooft hebt. 



 

Het leerproces als leerling is voor iedereen die leeft met de Heere. Het is geen weg om tot 

geloof te komen, geen toeleidende weg of cursus om een kind van God te worden. Het is een 

ervaring, een leerschool voor een kind van God als ‘leerling op de school van het geloof’. 

Wie is de Heere Jezus voor jou? Hij wil graag horen hoe je tegenover Hem staat. Al lerend 

wordt het verlangen om met de Heere te leven groter en groter, maar tegelijkertijd kun je 

Hem zo vaak ook nog zo makkelijk missen. 

Leven met de Heere – dat moet je leren:  

- Door Bijbellezen en ernaar luisteren (Romeinen 10:17) 

- Door jezelf geheel aan Hem over te geven (Spreuken 23:26) 

- Door met mensen om te gaan die ook omgang met de Heere hebben (2 Korinthe 8:5) 

De Bijbel leert ons dat zondige mensen kunnen uitgroeien tot ‘eikenbomen van de gerechtigheid’ 

Jesaja 61:3. Dit kan door het werk wat de Heere Jezus gedaan heeft. Daar gaat het om.  

Als leerling ben je zelfs een vriend. Johannes 15:14 ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u 

gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden 

genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.’ 

Waar en hoe kun je leerling zijn en blijven? ALTIJD en OVERAL! 
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