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Verhaal Percy. Nellie 

 
 
Percy, die van St Maarten kwam. 
Op een stralende  zondagmorgen kwam er net voor onze dienst begon een 
mooie, forse neger naar binnen. Een enorme Bijbel met rits in zijn hand, 
vriendelijk lachend gezicht. Blij, vrolijk, opgewekt. Hij groette ons of hij ons al jaren 
kende. 
Vol aandacht luisterde hij naar de prediking. Rustig en bedachtzaam zoals deze 
mensen dat zo mooi kunnen                                                                                         
 Tijdens  de koffie vertelde hij me zijn verhaal. Op St. Maarten had hij een catering 
bedrijf gehad. Het liep goed en hij verdiende veel. Hij kende zijn vak van jongsaf.                                                                                                                                             
Maar ja…Er was een probleem ontstaan: Hij dronk graag, met alle gevolgen van 
dien. Klanten verliezen. Moeilijkheden met zijn familie. 
Een aanrijding met een andere auto…. Langs een muur schaven…. 
Maar hij zag steeds nog kans om het werk te blijven voortzetten, tot op die 
vreselijke middag, de auto vol cartering spullen voor een bruiloft. Toen bleef het 
niet beperkt tot een klein ongeluk. 
Op die dag ging het helemaal fout. Met  de hele handel voor de bruiloft aan boord 
reedt hij pardoes de stadsvijver in. Alles weg natuurlijk en de bruiloft wreed 
verstoord. 
“Toen heb ik me bekeerd”, zei hij. Zijn ogen glansden van vreugde.                                                                                                                                                                                                                      
Geen slok alcohol dronk hij meer. Hij had wel eens van een Evangelist gehoord 
dat de Bijbel zo belangrijk was. Dat kon zijn redding worden.   
Hij ging Bijbel lezen, naar de kerk en nu was hij naar Nederland gekomen omdat 
zijn oudste dochter hier was gaan wonen om te studeren. Als vader moet je er in 
zo’n andere wereld zijn voor je kinderen.  
Vol vuur vertelde hij over de verdorvenheid van Amsterdam, Het is  een stad met 
veel verkeerde invloeden. 
Hij was een heel integere broeder, een echte Zuid Amerikaan die graag lachte en 
die zich minder zorgen maakt, dan wij als Nederlanders.                                                                                                                         
Hij sprak  graag over de Heere Jezus . Elke zondag haalde ik hem twee  keer op 
om onze diensten bij te wonen. 
Helaas was zijn vrouw niet gelukkig met zijn bekering en ging stuurs haar weg, tot 
ze van hem scheidde. Daardoor was hij ook zijn jongste dochter kwijt, wat heel 
pijnlijk voor hem was. Als ik hem ‘s zondags ging halen, had hij altijd wel  een 
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gerecht van overgeschoten witbrood gemaakt. Of koekjes van mailsmeel.                                                                                                                                                         
Maar het meest aparte was, toen ik dacht dat hij appelflappen gebakken had en er 
geen appel in zat, maar zure haring.                                                                                                                                                            
We hadden in de auto hele gesprekken. Hij genoot van het in de kerk zijn, naar de 
preek te luisteren en van de liefde van de mensen. Wij genoten van hem. 
Op een vrijdag middag liep ik langs de markt en hoorde iemand al van ver over de 
Heere Jezus spreken. Ontroerd bleef ik staan, ik herkende: dat is de stem van 
Percy....                                                                                          
Zo vrijmoedig en zo blijmoedig sprak hij over zijn Zaligmaker…. Onopvallend liep 
ik er heen en ja daar stond hij te getuigen van die lieve Heere Jezus die naar deze 
aarde was gekomen om zondaren te redden. Hij riep de mensen op om naar Hem 
toe te gaan. Hij stond bij het bushalte hokje. Het was aandoenlijk… stil luisterde ik 
en zag ook de reactie van de mensen.                                                                                                                 
Sommige mensen gingen uit het hokje aan de achterkant staan, wilden hem niet 
horen. “Ze laten zich liever nat regenen, dan dat ze van Jezus willen horen”, zei 
hij lachend. Maar dan werd hij weer ernstig en vertelde hoeveel pijn het hem deed 
dat mensen zonder Jezus leefden. Sommigen bespotten hem en een enkeling 
luisterde.                                                               
Wonderlijk, het schrok hem niet af en elke week stond hij er weer en getuigde. 
Maar ook als hij met de bus naar de stad ging, getuigde hij van Jezus in de 
bushalte hokjes.   
Voor mij was het ontroerend dat van al die Nederlanders nooit iemand daar over 
de Heere sprak, maar juist deze man, die grote zwarte man die alleen in zijn flat 
leefde, te midden van bergen kranten en verdriet.  
Ook tegen mensen van het wachttoren genootschap sprak hij over het reinigende 
bloed van de Zaligmaker. Ze spraken hem tegen, maar hij bleef vriendelijk 
getuigen van de Heiland. Toen we uit Tilburg weg waren is hij nog wel eens bij 
ons komen logeren.  
Inmiddels is Percy al lang overleden. Op latere leeftijd is hij gaan dementeren en 
opgenomen in een verpleeghuis. In het leven ontmoet je mensen die je nooit meer 
vergeet, zo vergeten we Percy ook nooit. 
Percy, de blijmoedige, vrijmoedige getuige van zijn Heiland. 
 
Jan 
Zingen Ps 68:10 
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En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem 
was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. 
Openbaring 6:2 
 
In Openbaring 6 gaan de oordelen over de aarde. De hele wereld is er bij 
betrokken. 
Vers 4: een rood paard-dood-elkaar doden.... geen vrede meer  
Vers 5: Zwart paard-armoede-hongersnood... 
Vers 8: Vaal/grauw paard-macht om te doden één vierde deel van de aarde- 
zwaard-honger-dood door wilde beesten-revolutiegeest, bloedige 
verschrikkingen... 
De Heiland liet het Johannes zien: de oordelen komen er aan. 
En NU moeten we zeggen: de oordelen zijn gekomen. We leven er middenin. 
 
Maar er was ook nog een ander paard, 
vers 2: Wit paard, de ruiter had een boog, een kroon op... Hij was koning- is 
Koning.... Hij was overwinnaar  
De ruiter op het witte paard is de alles overwinnende Christus. Temidden van al 
die verschrikkelijke paarden loopt dit paard daar... 
We leven in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst van Koning Jezus. Het is de 
tijd van moeite en verdriet. De tijd van ellende, honger en ziekten. 
In de oordelen openbaart zich de helse macht van Satan, de duistere 
zondenmacht.... 
Maar het is ook de tijd van overwinnen. 
De ruiter op het witte paard gaat voort, dwars door alles heen, door alle nood en 
dood en alle verschrikkingen, met Zijn gemeente aan Zijn zijde.... Zijn gemeente 
die Hij kocht met Zijn bloed. 
Hij gaat voort en Hij overwint  
Herkennen we onszelf als soldaten aan Zijn zijde? 
 
Maar let op 
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Het is 5 voor 12!!! 
Ja!      In Europa 
Ja!      In Nederland  
Bij duizenden lopen jongeren en ouderen weg van de kerk waarin zij opgroeiden. 
Zoekend naar waarheid, zoekend naar eenheid, zoekend naar begrip en 
meeleven. 

Reformatorische jongeren verdwijnen in een 
grijs circuit van Evangelische kerken, 
groepen en zelfs sekten. 
 
De islamisering van West Europa neemt in 
zeer snel tempo toe.  
Heeft het Christelijk geloof dan geen waarde 
meer? 
Ja! Zeker wel! 
Maar waar zijn de getuigen? Waar zijn de 
mensen die vanuit levenservaring spreken 
over een leven met de Heere God? 
 
OF: 
Moeten we ons sterker gaan afzonderen van 
de wereld? 
Moeten we ons isoleren van de rest van de 

wereld? 
Nee! We moeten weer gaan Bijbellezen en gaan zingen in de huizen. 
Wie zingt er nou thuis nog? 
Waar praten ouders met hun kinderen over de Heere God en over de weg van de 
zaligheid, zoals de Bijbel die ons wijst? 
Waar maken ’s zondagsmorgen ouders en kinderen zich nog met vreugde klaar 
om samen naar de kerk te gaan? 
Vechtpartijen met de kinderen.  
Een mopperende vader….. 
Een stik zenuwachtige moeder…. En de wekelijkse blijde dag is begonnen… 
O ja…. Eerst nog naar de kerk! 
“Ik ga niet meer mee….” Roept de één. 
“Ik voel me ziek”, zegt een ander. 
Ik leven met de Heere Jezus?...... Geen denken aan. 
 
In deze wereld staat de gemeente van Jezus Christus, 
Niet alleen in een grote wereld die naar God niet vraagt, maar ook in het eigen 
kleine wereldje staat veel in de brand. 
Daarom is het zo belangrijk dat we goed zien dat we een taak hebben als we met 
de Heere willen leven. Een grote, blijde, verantwoordelijke taak: GETUIGEN. 
Getuigen is:  Blijmoedig en vrijmoedig spreken over de Heere en Zijn dienst. 
Dat begint al als moeder haar eerste kindje ter wereld brengt, en vader trots zegt: 
“Dat is onze eerste, mooi kindje vind je niet”.  
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We gaan eerst lezen in de Bijbel 
 
Lezen Psalm, 68:19 en 20 
19 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze 
Zaligheid. Sela. 
20 Die God is ons een God van volkomen Zaligheid; en bij den HEERE, de 
Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.  (de dood is immers overwonnen, door 
Wie?) 
 

 
 
Waarom *zaligheid* tussen 2 sterretjes?........ Kijk even mee: 
 
 y@shuw’ah,    zn Jeshua-Jozua-Josua-Jezus שׁועהי 03444
passief deelw. van 03467 TWOT-929b  
1) redding, verlossing  
1a) welvaart, voorspoed  
1b) redding  
1c) verlossing (door God)  
1d) overwinning 
 
 
Maarten Luther heeft eens het volgende gezegd: 
“De dood is als een leeuw, hij verscheurt alles en ontziet niets. Maar in de 
gemeente van Christus leren we om hem in zijn bek te kijken. En dan zien we het 
grote wonder; zijn tanden zijn allemaal afgebroken! Dat is het werk van de Heere 
Jezus op Golgotha.” 
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Met die kennis in je gedachten kun je overal naar toe en ook overal zijn….  
En…. overal getuigen van de Heiland. 
 
Maar let op: de mensen rondom je heen weten dit niet. Zij zijn bang voor die 
vreselijke dood.  
Ze schuiven hem weg uit hun gedachten. Ze wapenen zich tegen hem met alle 
mogelijke middelen. 
Sommigen drinken hem weg. Anderen verdoven zichzelf om er maar niet aan te 
denken. We vieren vakanties en allerlei feesten die de spuigaten uitlopen. Geniet 
van het leven dat poosje dat je er bent. 
Anderen stellen hun vertrouwen op eigen mening dat God niet bestaat, Ze 
vechten ervoor om dat te bewijzen.  
En als ze sterven moeten ze verbrand worden. Weg…helemaal weg. 
 
Dat is de wereld waarin de gemeente van Jezus Christus haar plaats heeft 
gekregen. Om die wereld te redden… Te wijzen op Jezus…. Te vertellen dat God 
liefde heeft tot de mensenkinderen.  
En ook:… om dat te laten zien aan deze wereld. 
  
Voor de wereld is de kerk vaak een groepje hooghartige mensen. Een groepje 
schijnheilige mensen. Mensen waar je niets mee kunt. Ze zijn overal tegen en 
kijken op een ander neer, ze weten alles beter.  
Voor een deel hebben ze vaak nog gelijk ook. 
Denk maar aan de gemeente van Laodicea in Openbaring 3.  
Lauw en hooghartig. 
En dat wil de Heere niet! 
 
 

 De Heere Jezus heeft dit in verschillende 
gelijkenissen sterk gehekeld. 
Bijvoorbeeld in  de gelijkenis van de 
Farizeeër en de Tollenaar.   
Twee mensen gingen naar de tempel: Farizeeër 
en Tollenaar. 
De farizeeër bidt heel heftig tot God…. Of dankt 
hij…..? Wat denkt u? jij? 
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Lukas 18:11  De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God! ik dank U, dat ik 
niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook 
gelijk deze (houtos) tollenaar.  houtos=”die daar”, “die ander daar” heel hooghartig 
en verachtend neerziende op “die ander daar…” 
 
Hij dankt God niet, maar zichzelf. Hij kijkt boven van de berg af op deze tollenaar 
neer…. “die daar……..” 
In deze gemoedsgesteldheid kun je nergens een boodschap doorgeven, ben je 
ook bij niemand welkom. Verspreidt je geen licht…  En heb je ook zelf geen 
verlangen om “die ander daar” iets liefdevols mee te geven…..  
Die mensen willen er toch niet naar luisteren…. 
 
Lieve vrienden, begrijpt u dat ik u vanavond geen gebruiksaanwijzing mee kan 
geven wat je moet doen om een goede getuigen te zijn. We hebben wel heel 
mooie voorbeelden in de Bijbel: 
Een er van is bijvoorbeeld  Paulus op de Areopagus in Athene:   
 
 

 
 
Handelingen 17:23  Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw 
heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: 
DE ONBEKENDE GOD. Dezen dan, Dien u niet kennende dient, verkondig ik u. 
 
Midden tussen de cultuur van het heidense Athene. 
Geen schroom voor al die mensen rond om hem heen 
Geen afkeer van die mensen omdat ze verkocht waren aan de afgoden van hun 
cultuur….. 
Niet met de mond vol tanden. 
Niet met angst dat hij het verkeerd zou zeggen… 
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Geen campagne voorbereidt…. 
Geen studie gemaakt over zending en evangelisatie in Griekenland…. 
 
Daar staat hij, vervuld met een heilig vuur… 
Met volle verzekerdheid van het geloof… 
Vervult met slechts één verlangen: Met iedereen over de Heiland spreken. 
Gedreven door Gods Geest maar ook door zijn eigen liefde tot mensen. 
Bewust van zijn verantwoording…. 
Gedreven om mensen te redden. Hij leeft heel bewust met de toekomst; sterven, 
God ontmoeten, voor de rechterstoel van Jezus komen te staan… 
Hij beeft als hij er aan denkt wat de mens zonder God te wachten staat. Ken je dat 
ook,  kent u dat gevoel ook 
We lezen het in 2 Korinthe 5 
 
10  Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, 
opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
11  Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het 
geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw 
gewetens openbaar te zijn. 
14  Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als 
Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 
20  Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. 
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.  
 

Daarom….:  Getuigen zijn….  
Veel mensen gaan naar de kerk omdat ze bang zijn dat ze anders verloren  
Gaan. Anderen omdat het moet van thuis. Weer anderen om in de hemel te 
komen.  
Maar de Heere wil dat we naar de samenkomsten van Zijn gemeente komen 
om te leren, versterkt te worden, de relatie met Hem te versterken. 
Alleen als we zo komen kunnen we dienstbaar zijn om te getuigen. 

 
MAAR LET OP: 
Wat een wonder dat de Heiland Zijn gemeente dit bijzondere werk 
toevertrouwd! 
Echt de moeite waard om het goed ter harte te nemen: 
Christen zijn mensen:  die zijn / haar plek weten in te nemen, die weten te 
handelen vanuit: 

 
Genade  in plaats van oordeel en veroordeling, 

Vraag jezelf eerst nog eens af: Heb ik wat te getuigen…..? 
Of wil ik maar alleen bewijzen dat ik gelijk heb…..? 
Misschien denkt u alleen aan meer mensen in uw kerk….? 
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LEVEN ALS GETUIGE ZEGT IETS HEEL 

BIJZONDERS: 
 

 
 
 
Zie je dat we dan iets heel anders zien dan grote campagnes en heftige acties! 
We komen op speciale plaatsen terecht: 

 - Bij onszelf en de gemeente, 
 - Bij mijn omgeving die God niet kent 
 - Bij mijn vaste relaties waarvoor ik verantwoording draag. 

 
We kunnen ons er niet in groepsverband van af maken…. 
We kunnen en mogen niet zeggen: Die wil het toch niet horen,,, 
Je mag niet stoppen bij “Het is zo moeilijk”.  
 
JE WILT LEVEN MET DE HEERE? 
LAAT DAT DAN OOK ZIEN AAN DE ANDER DIE HEM NIET KENT ! 
We zien in de opdrachten die de Heiland geeft, en in de brieven van de Apostelen 
twee vormen van “getuigen zijn”: 
 
VERBAAL, met woorden: 
Marcus. 5:19 … Ga naar uw huis tot de uwen …. en bericht hun al wat de Here in 
zijn ontferming gedaan heeft. 
Hand. 4:20 … Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gehoord en gezien 
hebben. 
Hand. 2:40 … Met nog meer woorden getuigde hij … 
 
NON VERBAAL, DADEN EN LEVENSWIJZEN: 
2 Kor. 3:1-3 … daar gij toont een brief van Christus te zijn. 
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1 Petrus 3:15-16 …..maar heiligt Christus, den Heere, in uwe harten; en weest 
altijd gereed  tot verantwoording aan ieder, die rekenschap eist van de hoop, die 
in  u is, en dat met zachtmoedigheid en vreze; 
16 en hebt een goed geweten, opdat degenen, die kwaad van u spreken als van  
misdadigers, beschaamd worden, 
Joh. 10:2…De werken die Ik doe getuigen van Mij,… 
 
Getuigen is dus: 
1) Vertellen van wat Jezus gedaan heeft en doet in jouw / uw persoonlijke leven 
met als doel de andere te overtuigen van het feit dat Jezus leeft en dat Hem 
volgen de vruchten afwerpt.  (het loont de moeite) 
 
2) Door onze wandel bevestigen dat Jezus leeft en Hem volgen de moeite waard 
is. Bevestigen we de verandering die door Jezus Christus, in ons is gewerkt. In 
woorden  en in daden. 
Lucas 24:48 “En gij zijt getuigen van deze dingen”. Zegt Jezus tegen de 
discipelen bij Zijn hemelvaart. 
 
3) Handelingen 1:8 “Maar gij zult ontvangen de kracht de Heilige Geest, Die over 
u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en 
Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 

 
 
De Heiland raadt ons niet aan om getuigen te zijn. 
Hij verplicht het ons ook niet….. 
Hij zegt gewoon: “U bent het zout…., het licht…” 
 
Wij zijn het zout der aarde, wij zijn het licht der 
wereld. We moeten niet krampachtig proberen 
getuige te zijn, we zijn het gewoon. 
 
 
 
 

 
Hoe kun je getuige zijn? 
Door onze wandel, door wie we zijn. 
Levend vanuit de Heere Jezus, Zijn liefde en trouw benadrukkend door als leerling 
van Hem, dezelfde opstelling trachten te hebben in het leven. 
De kracht hiervoor wil en zal de Heere Zelf geven 
Handelingen 1:8:  “……u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die 
over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel 
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde..” 
Gods kinderen krijgen de Heilige Geest in hun hart, die helpt ons om God meer en 
meer te leren kennen, zodat we ook meer en meer van Gods liefde, genade en 
waarheid uitstralen. 
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Romeinen 6: 15  “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid 
opnieuw tot vreze; maar gij hebt ontvangen de Geest van de aanneming tot 
kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 
16  Deze Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn”. 
 
De Heilige Geest geeft ons niet alleen de kracht, maar Hij dringt ons ook om 
getuige van Jezus te zijn. 
 
Diezelfde Geest werkt met kracht in Gods kinderen en verandert hen naar het 
beeld van Christus zodat ze niet alleen over Christus praten, maar dat ze Hem 
ook “laten zien” door hun daden. 
 
Gods genade wordt door het leven, door woorden en daden, van Gods kinderen 
zichtbaar voor de wereld. Getuige zijn is dat Jezus  en Gods genade in Hem, door 
ons heen zichtbaar is! Een lied zegt: 
Schijn IN mij 
Schijn DOOR mij…. 
 
Math.  5: 13-16…. “13 U bent het zout van de aarde; indien nu het zout 
smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer 
voor, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 
14  U bent het licht van de wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet 
verborgen zijn. 
15  Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op 
een kandelaar, en zij beschijnt allen, die in het huis zijn; 
16  Laat uw licht zo ook schijnen voor de mensen, zodat zij uw goede werken 
kunnen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 
  
HOE GETUIGEN,,,? 
Dat is voor iedereen weer anders. Karakter, opvoeding, persoonlijke omgang met 
de Heere God, de gemeente waar Gods kind leeft, de samenstelling van de 
omgeving. 
Kortom: iedereen is anders en dat komt naar voren in de manier van optreden 
temidden van onze omgeving. 
 
Bekijk eens aandachtig de grote verschillen in Johannes 1:35-52 
Vs. 36 : Johannes: het Lam van God. 
Vs. 42 : Andreas:   de Messias, de Christus. 
Vs. 46 : Filippus:    voorzegt door Mozes en de profeten: Jezus de zoon van Jozef. 
Vs. 50 : Nathanaël: de Zoon van God, de Koning van Israël. 
 
Voor de een is Jezus het lam Gods, Hij die vergeving schenkt / Zelf het offer 
brengt. 
Voor de ander is Jezus de Messias, de bevrijder.  
Voor nog een ander is Jezus de Koning, de Heere, Hij die ons leven leidt. 
Elk getuigenis is uniek en Jezus wil dat we dit uniek getuigenis met anderen 
delen. Op de ons eigen manier. 
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Waar mogen we getuigen? 
Dat heeft de Heiland duidelijk tegen ons gezegd: 
Math. 5:13-16. U bent het zout der AARDE, wij zijn het licht der WERELD. 
We kunnen onmogelijk een getuige zijn wanneer we alleen in ons vertrouwde 
kleine Christelijke wereldje blijven leven. Jezus roept ons op om een getuige te 
zijn ‘in’ de ‘wereld’. Laten we ons niet verstoppen voor de wereld, maar laten we 
anders zijn in de wereld. 
Altijd anders zijn dan de wereld rond om je heen…. Maar dan POSITIEF anders. 
 
We zijn in de allereerste plaats geroepen om getuige te zijn in onze eigen 
omgeving, ons eigen Jeruzalem, maar daarna in de hele wereld. Hand. 1:8 
Het is net als met een steen die je in een rimpelloze vijver gooit. Krijg je kringen, 
golven in een cirkel. Worden steeds groter. 
 

 
 
Het persoonlijk getuigenis leren we van Paulus. 
Een mooi voorbeeld in de Bijbel is het getuigenis van Paulus voor Agrippa 
in Hand.26: 
vs. 1-3, Opening: 
Wees positief tegenover de ander. Wanneer je je getuigenis geeft is het niet de 
bedoeling om de ander af te breken of een discussie op gang te brengen, je wil 
vertellen van wat Jezus voor jou betekent. 
 
vs. 4-11, Je leven vroeger: 
Vertel over wat vroeger belangrijk voor je was, vertel over je poging gelukkig te 
leven. Opgepast, overdrijf hierin niet. 
 
vs. 12-17, Waarom je in Jezus Christus gelooft: 
Vertel iets over de omstandigheden en de reden waarom je Jezus bent gaan 
volgen. Benadruk Jezus, Hij is het centrale deel van jouw getuigenis.  
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Vrienden, bijbel lezen, kerkgemeenschap,… kunnen allemaal een belangrijk rol, 
hebben in je leven, maar het is Jezus waardoor je leven verandert is. 
 
vs. 18-23, Je leven met Christus: 
Vertel kort wat Jezus voor jou betekent. Het is nuttig om hier te laten zien dat je 
ervaring van verandering overeenstemt met het Woord van God. Hierdoor toon je 
dat de Bijbel het fundament is van je geloof en niet je eigen ervaring. 
 
vs. 24-32, Uitnodiging: 
Het persoonlijk getuigenis wordt gevolgd door een uitnodiging, kom en zie.  
Zij brengt de ander in contact met Jezus of stimuleert om zelf op zoek te gaan. Dit 
kan door een Bijbel te geven, door iemand uit te nodigen voor de startstudies, 
door iemand mee te nemen naar een gemeenteactiviteit, enz. 
 
Besef dat Jezus wilt dat je Hem kenbaar maakt aan de mensen….  
Hij is het die door de kracht van de Heilige Geest mensen verandert! 
 
Praktische punten in het persoonlijk getuigen: 
Wees een levend getuige in je levenswandel:   
Door intensieve persoonlijke omgang met God.  Door de Bijbel. 
Lees veel in je Bijbel, denk na over de Bijbelse boodschap. 
Denk na over wat God in je leven veranderd heeft. 
Door het inzetten van je gaven. 
 
Maak een helder maar kort persoonlijk getuigenis. Misschien kun je daarvoor op 
goede ideeën gebracht worden door het getuigenis van Paulus in  
Handelingen 26. 
Schrijf elke avond enkele kernwoorden en kernzinnen op en werk dit verder uit 
voor jezelf. 
Gewen u / je er aan om in elk gesprek iets goeds over de Heere te zeggen. Het is 
soms heel moeilijk, maar is de beste manier van getuigen.  

 
Gebruik hiervoor een klein denkschema: 
Openingszin. 
Hoe was uw / jouw leven voor je Jezus kende 
Hoe hebt u /  jij Christus leren kennen 
Is je leven nu veel anders dan voor je Jezus kende 
Probeer je gesprekspartner naar Jezus te leiden. 
Al bezig zijnde zul je tot de wondervolle ontdekking 
komen dat er best veel mensen zijn die positief over 
geloof willen praten. 
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Opdracht: Lees Mattheus  9:35 – 10:1 iedere week minstens 1 keer: 
35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun 
synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere 
ziekte en elke kwaal onder het volk. 
36  Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, 
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. 
37  Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig 
arbeiders. 
38  Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 
 
EVEN DIEP NADENKEN 
Lezen:  Matheus 28:16-20  
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen 
ontboden had. 
17  En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 
18  En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht 
in hemel en op aarde. 
19  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, 
in acht te nemen. 
20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 
 
 1 Korintiërs 9:19-22 
19 Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf 
gemaakt om meer mensen te winnen. 
20  En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor 
hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de 
wet zijn te winnen. 
21  Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet-hoewel 
niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus-om hen te 
winnen die zonder de wet zijn. 
22  Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. 
Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. 
 
2 Korintiërs 5:14, 19, 20  
14  Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als 
Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 
 
19  God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en 
aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de 
verzoening in ons gelegd. 
20  Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. 
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 
 
 
 
 



16 
 

PRIVE DENKEN 
1).Waarom getuigen? (2 Kor. 5:14) 
2).Wat moet de inhoud van ons getuigenis zijn? 
3).De opdracht van Math. 28 staat tussen twee uitspraken in. Wat betekent dat 
voor ons getuige-zijn? 
4).Moet ieder christen het getuigen, evangeliseren als zijn roeping zien? 
5.Hoe bouwde Paulus een relatie op met anderen? Handelingen 17  
“22 En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik 
merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 
23  Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een 
altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, 
Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. 
24  De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een 
Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen 
gemaakt zijn. 
25  Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, 
omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 
26  En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de 
aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, 
en de grenzen van hun woongebied, 
27  opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden 
mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 
28  Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkele van 
uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. 
29  Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk 
is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van 
een mens. 
30  God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu 
overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 
31  en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld 
rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. 
Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen 
opstaan. (1 Kor. 9) Wat kunnen we hiervan leren? 
 
6.“Ik ben voor de Joden een Jood geworden” zegt Paulus (1 Kor. 9:20-22). In 
hoever moet deze aanpassing gebeuren? Zou je enkele concrete voorbeelden uit 
je eigen omgeving kunnen geven? 
7.Misschien denk je ook wel: Ik kan niet getuigen want: 
 a) Ik heb te weinig kennis, ik weet te weinig van de Bijbel af. 
 b) Ik ben geen goede prater. 
 c) Ik ben zelf veel te onzeker, ik moet persoonlijk nog groeien in mijn geloof. 
In hoeverre zijn dit reële bezwaren? 
 
 
 
Twee noodzakelijke vragen 
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Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving van iedereen om te getuigen? 
Hoe kunt u / jij de opdracht om een getuige te zijn praktisch maken?  
 
Opmerking van een oude voorganger: “Onze kerken lopen leeg omdat veel 
kerkgangers naast hun kerkgang geen relatie met God hebben” 
Daardoor kunnen zij ook niet getuigen, ze kennen Hem niet. 
 
KORT GEBED 
ZINGEN: 
Neem mijn leven……. 
 
 

 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

 
Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
 
 
 

 


