
 

‘Leven als bidder’ 
‘Leven als bidder is jezelf vastplakken aan de Heere’ 

Bidden is je zelf vastplakken aan de Heere, niet zomaar van alles vragen. Omgang bouw je 

op door iemand te bezoeken, je krijgt nooit omgang met iemand waar je nooit mee praat. Met 

de Heere is het net zo. Zonder Hem te zoeken of zonder met Hem te praten/bidden krijg je 

geen omgang.  

Bidden is vragen aan God, toch? Veel verder komen we vaak niet en als het goed met ons 

gaat hebben we God niet meer nodig. Als we in nood zitten hebben we de Heere nodig, maar 

als het dan weer goed gaat…? 

Klaagliederen 3: Bidden is wederkeren -> terug gaan naar de Heere. Het gebed is niet anders 

dan terugkeren naar God.  

Bidden is verborgen omgang met God. Bidden in stilte of luid roepen tot God, waar niemand 

bij is. Omgang met God rust niet op weten met het hoofd, maar op kennen met het hard. In 

de huidige tijd weten we het allemaal precies, tenminste dat denken we, maar de verborgen 

omgang met de Heere zit in het Hem ‘kennen’. Bij de omgang tussen God en de mens gaat 

het initiatief van God uit. Hij doet dat door zich te openbaren en zich te kennen te geven. Dit 

ligt al verborgen in de plek waar je geboren bent en je doop. De Heere heeft daarin al 

aandacht aan je gegeven. Hij openbaar Zich heel helder in het Woord van Hem, de Bijbel. 

Daaruit kan een mens precies weten hoe God is. Hij heeft zich helemaal uitgesproken. 

Bovenal het ‘vleesgeworden Woord, de Heere Jezus’ doet ons zien hoe God is. Alle woorden 

die betrekking hebben op het gebed, op het gaan tot God, worden tastbaar in de Heere Jezus. 

Het is niet gevaarlijk om naar de Heere Jezus toe te gaan, zo ook niet om tot God te gaan.  

Ook buiten de Bijbel om bemoeit God zich met de mens, mensen zijn godsdienstig, maar 

weten het vaak niet precies. Paulus op de Areopagus. ‘Gij mannen van Athené! Ik merk, dat u 

op allerlei manier als godsdienstig bent.’ Maar zodra ze horen van Jezus als zaligmaker horen ze 

iets totaal anders, dan de eigen goden.  

In de Bijbel komt de levende God zelf naar ons toe. Hij woont erin, zoals Hij eertijds woonde 

op de ark. De Bijbel is de uitdrukking, de uitstraling, de openbaring van de eeuwige God en 

daarom het middel voor ontmoeting en omgang met God. Men zou de Bijbel Gods 

liefdesbrief kunnen noemen, geschreven aan het adres van een zondaar. De liefde van 

Christus is hier steeds aan het trekken. 

2 Korinthe 5: Wetende de schrik des Heeren, roepen de mensen tot het geloof in Jezus. 

Dwingen de mensen om naar Christus te komen. Paulus zou ze het liefst bij de kleren 

grijpen, ze meenemen en bij Jezus brengen. Hij heeft het zelf ondervonden, daar vond Paulus 

wat hij zocht. Hij heeft van alles gedaan om een goed mens te worden, maar hij werd steeds 

slechter. Totdat de Heere Jezus komt… en hij moet zeggen wie bent U Heere. Hij weet gelijk 

wie het is. Dat kun je ervaren dat je weet ‘dat is van de Heere’. Plak je aan de Heere, steeds 

weer, graaf in de Bijbel en hoor wat Hij zegt. 



 

Het is God zelf die door Zijn woord zegt Jesaja 45 : ‘wend u naar Mij toe en wordt behouden, al 

gij einde van de aarde, want ik ben God’. Juist OMDAT Hij God is en zo groot is DAAROM moet 

je jezelf naar Hem wenden en aan Hem vastgrijpen. Hij is anders dan mensen, die zijn niet zo 

vergevingsgezind. 

God komt in Zijn woord tot ons, maar God daalt ook naar ons af door Jezus. Hij neemt ons 

mee in Jezus, Hij heeft ons in de hemel gezet. Het afdalen va God tot de mens gaat heel erg 

ver. God zoekt omgang met ons. Ook met jou! Dat is niet remonstrants of on-Bijbels, maar 

Bijbels. Mijn zoon Mijn dochter geef Mij je hard. God zelf bid tot je! Hij bid dit tot je. De God die 

ons kent en er alles aan heeft gedaan om de relatie tussen ons en Hem te herstellen. 

 Genesis 3: 8 God riep Adam al direct na de zondeval, toen ze nog in het paradijs waren, 

op liefelijke toon.  

 1 Samuël 12:14 God spreekt tot je 

 Psalm 5:4 Spreken tot God 

 Psalm 55:18 God hoort je 

 Hooglied 2:14 De Heere spreekt tegen mensen, hij wil je gedaante zien en je stem horen. 

 Johannes 10:16 God brengt mensen toe van allerlei volken, stammen en maakt ze tot één 

kudde met één herder. 

Mattheüs 6:6 Wanneer je bid ga in je ta’meion = verborgen plaats. Niemand hoeft je te horen, 

de Heere hoort je daar.  

Vaak bidden we uit gewoonte of omdat het moet en na afloop zijn we vaak alweer vergeten 

of we het wel gedaan hebben. Het leven als bidder is niet hetzelfde als, ‘je moet maar veel 

bidden’ of  ‘even een gebed doen’. Leven als bidder wil zeggen ‘leven in verbondenheid met 

de levende’. Die verbondenheid is jezelf aan de Levende plakken. De stille momenten waarin 

je God echt zoekt, want je kun niet meer zonder Hem. Het intieme, stille deel van ons leven 

waar een ander geen toegang toe heeft. Dit bestaat alleen tussen jou en God. Als het  in je 

leven werkelijkheid wordt dat je naar de Heere gaat verlangen, dan komt er ook het zoeken 

van de Heere, luisteren waar het woord verkondigd wordt en het lezen in de Bijbel. Door de 

Bijbel geeft God antwoord op het gebed.  

Stil gebed: 

Jesaja 26:16 de Heere in benauwdheid zoeken, fluisterend in gebed.  

Psalm 63 de Heere loven met opgeheven handen, vrolijk zingen en Hem aankleven. De 

Heere helpt en ondersteund je. 

Klaagliederen 3:26 de heling van de breuk tussen ons en de Heere. 

Pleiten op het Vaderschap van de Heere: Gelijk zich een Vader ontfermt over de kinderen, zo 

ontfermt zich de Heere over degenen die Hem vrezen. 

Lukas 10:21 Op deze wijze mag je leven als leerling aan de voeten van de Heiland, Zijn 

onderwijs ontvangen en gereed gemaakt worden voor de eeuwige heerlijkheid. 
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